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1. 

O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is, en bereid voor ons al wat eenheid 

en overeenstemming brengt! O God! Laat hemelse geuren op ons neerdalen en maak van 

deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle voedsel en al het goede. Bereid 

ons het voedsel der liefde! Geef ons het voedsel der kennis! Schenk ons het voedsel van 

hemelse verlichting! 

‘Abdu’l-Bahá 

 

 

2. 

O ZOON VAN HET BESTAAN! 

Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik 

het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is 

volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet. 

Baha'u'llah 

 

 

3. 

Na de wereld en al hetgeen erin leeft en beweegt te hebben geschapen, verkoos Hij door de 

rechtstreekse werking van Zijn onbeperkte en soevereine Wil de mens te onderscheiden door 

hem het unieke vermogen te verlenen, Hem te kennen en lief te hebben - een vermogen dat 

beschouwd moet worden als de bezielende kracht, het voornaamste doel en de grondslag 

van de gehele schepping . . . 

Op de diepste werkelijkheid van ieder geschapen ding heeft Hij het licht van één Zijner 

namen laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de heerlijkheid van één van Zijn 

hoedanigheden. Op de wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de glans van al Zijn 

namen en hoedanigheden en maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen. Uit al het 

geschapene werd alleen de mens voor zulk een grote gunst, zulk een blijvende 

milddadigheid uitverkoren. 

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, XXVII  



 

4. 

O God, o Gij die Uw luister over de schitterende werkelijkheid der mensen hebt uitgestort, 

hen met het luisterrijke licht van kennis en leiding hebt beschenen, hen uit al het 

geschapene voor deze hemelse genade hebt uitverkoren en hebt gezorgd dat zij alle dingen 

bevatten, de diepste essentie ervan begrijpen en hun mysteriën onthullen door ze uit de 

duisternis in de zichtbare wereld te brengen! “Hij toont Zijn bijzondere genade waarlijk aan 

al wie Hij wil.” 

O Heer, help Uw geliefden om kennis te verwerven, zich de wetenschappen en kunsten 

eigen te maken, en de geheimen te ontrafelen die als een schat diep binnenin de 

werkelijkheid van alle geschapen wezens bewaard liggen. Laat hen de verborgen waarheden 

horen die diep in de kern van alle bestaan geschreven staan. Laat hen tekenen van leiding 

worden onder alle schepselen, en doordringende stralen van de geest die hun licht uitstorten 

in dit “eerste leven.” Maak hen loodsen naar U, gidsen naar Uw pad, boodschappers die de 

mensen oproepen tot Uw Koninkrijk. Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Beschermer, de Sterke, 

de Verdediger, de Machtige, de Edelmoedigste. 

 ‘Abdu’l-Bahá 

 

 

 

5.  

… De hoeksteen van godsgeloof is het verwerven van goddelijke volmaaktheden en het 

deelachtig worden van Gods menigvuldige gaven. Het voornaamste doel van waar geloof is 

het innerlijk van de mens te veredelen door de uitstortingen van genade uit den hoge. 

Bereikt de mens dit doel niet, dan is hij waarlijk verstoken van Gods genade. Dit is de 

foltering van hels vuur. 

De  moeten daarom allen dit uiterst subtiele en belangrijke onderwerp in hun hart 

overwegen, opdat zij in tegenstelling met andere godsdiensten zich niet tevredenstellen met 

het geharrewar en de holheid van godsdienstige leerstellingen. Integendeel, zij moeten in 

ieder opzicht door het voorbeeld van hun leven de goddelijke eigenschappen en deugden 

uitdragen en trachten zich door een rechtschapen gedrag te onderscheiden. Zij moeten 

bewijzen dat zij  in daden en niet alleen in naam zijn. Een waar bahá’í is hij die dag en nacht 

ernaar streeft vooruit te komen op het pad van menselijke vervolmaking, wiens vurigste 

verlangen is zo te leven en te handelen dat hij de wereld verrijkt en verlicht; wiens bron van 

inspiratie de kern van goddelijke deugd is; wiens levensdoel is door zijn handel en wandel 

tot een oneindige vooruitgang bij te dragen. Eerst wanneer iemand deze volmaakte 

geestesgaven heeft verworven, kan hij een waar bahá’í genoemd worden. Want in deze 



heilige Beschikking, de glorie en bekroning van voorgaande eeuwen en tijdperken, is waar 

geloof niet slechts het erkennen van de Eenheid Gods, maar bovenal het in het dagelijks 

leven uitdragen van de volmaaktheden en deugden die besloten liggen in zo’n geloof. 

 

Keuze uit de Geschriften van ‘Abdu’l-Bahá blz. 61 

 

 

 

6. 

O Gij die de Heer der Heren zijt! Ik betuig dat Gij de Heer zijt van al het geschapene en de 

Opvoeder van alle wezens, zichtbaar en onzichtbaar. Ik getuig dat Uw macht het ganse 

universum omvat, dat aardse legerscharen U nooit kunnen ontstellen, noch dat de 

heerschappij van alle volkeren en naties U ervan kan weerhouden Uw plan uit te voeren. Ik 

belijd dat Gij geen andere wens hebt dan het vernieuwen van de gehele wereld, het vestigen 

van de eenheid van haar volkeren en de verlossing van allen die daar wonen. 

Bahá’u’lláh 

 

 

Muziek 


