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Negentiendaagsfeest van Licht 

 

 

Muziek 

 

 

1.  Gebed  

 

Hij is God! O Heer, mijn God, mijn Inniggeliefde! Dit zijn Uw dienaren 

die Uw stem hebben gehoord, die gehoor gaven aan Uw Woord en die 

Uw roep hebben beluisterd. Zij hebben in U geloofd, Uw wondere 

daden aanschouwd, Uw bewijs erkend en getuigenis van U afgelegd. 

Zij hebben Uw wegen bewandeld, Uw leiding gevolgd, Uw mysteriën 

ontdekt en de geheimen van Uw Boek, de verzen van Uw Geschriften, 

en de boodschappen van Uw Brieven en Tafelen begrepen. Zij hebben 

zich aan de zoom van Uw kleed geklemd en houden zich vast aan de 

mantel van Uw licht en verhevenheid. Hun voetstappen zijn gesterkt in 

Uw Verbond en hun hart is krachtig in Uw Testament. Heer! Ontsteek 

in hun hart de vlam van Uw goddelijke aantrekkingskracht, en geef dat 

de vogel van liefde en begrip in hun hart moge zingen. Geef dat zij 

gelijk krachtige tekenen, gelijk schitterende vaandels en volmaakt als 

Uw Woord mogen worden. Verhef door hen Uw Zaak, ontplooi Uw 

banieren en maak Uw wondere daden wijd en zijd bekend. Laat Uw 

Woord door hen zegevieren en sterk de lendenen van Uw geliefden. 

Maak hun tong los om Uw Naam te loven en beziel hen om Uw heilige 

wil en welbehagen te doen.  

Verlicht hun gelaat in Uw koninkrijk van heiligheid en maak hun 

vreugde volmaakt door hen te helpen opstaan om Uw Zaak te doen 

zegevieren. Heer, wij zijn zwak, sterk ons om de geuren van Uw 

Heiligheid te verspreiden; wij zijn arm, verrijk ons met de schatten van 

Uw goddelijke Eenheid; wij zijn naakt, kleed ons met het kleed van Uw 

milddadigheid; wij zijn zondig, vergeef ons onze zonden door Uw 

genade, Uw gunst en Uw vergiffenis. Gij zijt waarlijk onze Steun, de 

Helper, de Genadige, de Machtige, de Krachtige.  

De heerlijkheid der heerlijkheden ruste op hen die getrouw en 

standvastig zijn.  

'Abdu'l-Bahá  
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2. Toespraken van Abdu’l-Bahá in Parijs 

 

DE ZON VAN WAARHEID 

22 oktober 

`Abdu'l-Bahá sprak: 

 

Het is een mooie dag, de zon schijnt helder op de aarde, daarbij aan alle 

schepselen licht en warmte schenkend. De Zon van Waarheid schijnt 

eveneens en geeft licht en warmte aan de zielen der mensen. De zon 

geeft leven aan het fysieke lichaam van alle schepselen op aarde; zonder 

zijn warmte zou hun groei worden belemmerd en hun ontwikkeling 

worden tegengehouden; zij zouden aftakelen en sterven. Op gelijke 

wijze hebben de zielen der mensen de stralen van de Zon van Waarheid 

nodig om hen te ontwikkelen, op te voeden en aan te moedigen. Wat de 

zon is voor het lichaam van de mens, is de Zon van Waarheid voor zijn 

ziel. 

Een mens mag een hoge graad van stoffelijke vooruitgang hebben 

bereikt, zonder het Licht van Waarheid komt zijn ziel niet tot 

ontwikkeling en lijdt gebrek. Een ander zal geen stoffelijk bezit hebben 

en onderaan de maatschappelijke ladder staan, maar omdat hij de 

warmte van de Zon van Waarheid heeft ontvangen is zijn ziel groot en 

zijn geestelijk begrip verlicht. 

 

Een Grieks filosoof die in de beginperiode van het Christendom leefde 

en, hoewel geen belijdend Christen, vervuld was van het Christelijk 

beginsel, schreef aldus: ̀ Ik geloof dat religie het enige fundament is van 

ware beschaving.' Want, tenzij het zedelijk karakter van een volk 

evenals zijn verstand en zijn talenten ontwikkeld worden, heeft 

beschaving geen hechte basis. 

Aangezien religie zedelijkheid inprent, is het de meest ware filosofie en 

hierop is de enige blijvende beschaving gebouwd. Als een voorbeeld 

hiervan verwijst hij naar de Christenen, wier zedelijk gedrag in die tijd 

op een zeer hoog peil stond. Het geloof van deze filosoof komt overeen 

met de waarheid, van de Christelijke beschaving was de hoogste en 

meest verlichte in de wereld. De Christelijke Leer werd verlicht door de 

goddelijke Zon van Waarheid, daarom werd haar volgelingen geleerd 

om alle mensen als broeders lief te hebben en niets te vrezen, zelfs de 
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dood niet! Om hun naasten even lief te hebben als zichzelf en eigen, 

zelfzuchtige belangen te vergeten in het streven naar groter welzijn der 

mensheid. Het verheven doel van de religie van Christus was om het 

hart van alle mensen nader te brengen tot Gods stralende Waarheid. 

 

Indien de volgelingen van Christus, de Heer, in onwrikbare trouw 

waren voortgegaan deze grondbeginselen na te leven, zou een 

vernieuwing van de Christelijke Boodschap en een wederopwekking 

van Zijn volk niet nodig zijn geweest, want dan zou er nu een grote, 

glorieuze beschaving heersen en het Koninkrijk der Hemelen zou op 

aarde zijn gekomen. 

Maar wat is er in plaats hiervan gebeurd? De mensen keerden hun gelaat 

af van de goddelijk verlichte voorschriften van hun Meester en in de 

harten der mensen werd het winter. Want evenals het lichaam van de 

mens om te kunnen leven afhankelijk is van de stralen van de zon, zo 

kunnen de hemelse deugden in de ziel niet groeien zonder de uitstraling 

van de Zon van Waarheid. 

 

God laat Zijn kinderen niet zonder troost; als het duister van de winter 

hen overschaduwt, zendt Hij wederom Zijn Boodschappers, de 

Profeten, met een vernieuwing van de gezegende lente. De Zon van 

Waarheid verschijnt opnieuw aan de horizont van de wereld, schijnt in 

de ogen van hen die slapen en doet hen ontwaken om de heerlijkheid 

van een nieuwe dageraad te aanschouwen. Dan zal de boom der 

mensheid weer bloeien en de vruchten van rechtvaardigheid 

voortbrengen ter genezing van de volkeren. Omdat de mens zijn oren 

heeft dichtgestopt voor de Stem van Waarheid en zijn ogen heeft 

gesloten voor het heilige Licht, voorbijgaand aan de Wet van God, 

daarom heeft het duister van oorlog en chaos, onrust en ellende de aarde 

tot een troosteloos geheel gemaakt. Ik bid dat u allen er naar zult streven 

ieder kind van God te leiden naar de straling van de Zon van Waarheid, 

opdat de doordringende stralen van Zijn heerlijkheid de duisternis 

mogen verdrijven en de winterse hardheid en koude moge wegsmelten 

door de genadevolle warmte van Zijn schijnsel. 
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3.  Verborgen Woorden 

 

 

 O ZOON VAN HET BESTAAN! 

 

 Gij zijt Mijn lamp en Mijn licht is in u. Wees hierdoor verlicht en 

zoek geen ander dan Mij. Want Ik schiep u rijk en stortte 

overvloedig Mijn gunst over u uit. 

 

 

 

 O ZOON VAN HET BESTAAN! 

 

 Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht 

vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er 

tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en 

Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet. 

 

 

 

 

4.  Gebed 

 

Glorie zij U, o God, voor Uw manifestatie van liefde tot de mensheid. 

O Gij, Die ons Leven en Licht zijt, leid Uw dienaren op Uw weg en 

maak ons rijk in U en vrij van alles buiten U.  

O God, leer ons Uw een-zijn en schenk ons besef van Uw eenheid, 

opdat wij niemand buiten U zullen zien. Gij zijt de Genadige en de 

Schenker van weldaden!  

O God, schep in het hart van Uw geliefden het vuur van Uw liefde, 

opdat het de gedachte aan alles buiten U vertere.  

Openbaar ons, o God, Uw verheven eeuwigheid; dat Gij eeuwig waart 

en eeuwig zijn zult en dat er geen God is buiten U. Waarlijk, in U zullen 

wij rust en sterkte vinden.  

 

Bahá'u'lláh  

 


