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Hij is God! O Heer, mijn God, mijn Inniggeliefde! Dit zijn Uw dienaren die Uw 
stem hebben gehoord, die gehoor gaven aan Uw Woord en die Uw roep hebben 
beluisterd. Zij hebben in U geloofd, Uw wondere daden aanschouwd, Uw bewijs 
erkend en getuigenis van U afgelegd. Zij hebben Uw wegen bewandeld, Uw 
leiding gevolgd, Uw mysteriën ontdekt en de geheimen van Uw Boek, de verzen 
van Uw Geschriften, en de boodschappen van Uw Brieven en Tafelen begrepen. 
Zij hebben zich aan de zoom van Uw kleed geklemd en houden zich vast aan de 
mantel van Uw licht en verhevenheid. Hun voetstappen zijn gesterkt in Uw 
Verbond en hun hart is krachtig in Uw Testament. Heer! Ontsteek in hun hart de 
vlam van Uw goddelijke aantrekkingskracht, en geef dat de vogel van liefde en 
begrip in hun hart moge zingen. Geef dat zij gelijk krachtige tekenen, gelijk 
schitterende vaandels en volmaakt als Uw Woord mogen worden. Verhef door 
hen Uw Zaak, ontplooi Uw banieren en maak Uw wondere daden wijd en zijd 
bekend. Laat Uw Woord door hen zegevieren en sterk de lendenen van Uw 
geliefden. Maak hun tong los om Uw Naam te loven en beziel hen om Uw heilige 
wil en welbehagen te doen. Verlicht hun gelaat in Uw koninkrijk van heiligheid 
en maak hun vreugde volmaakt door hen te helpen opstaan om Uw Zaak te doen 
zegevieren. Heer, wij zijn zwak, sterk ons om de geuren van Uw Heiligheid te 
verspreiden; wij zijn arm, verrijk ons met de schatten van Uw goddelijke Eenheid; 
wij zijn naakt, kleed ons met het kleed van Uw milddadigheid; wij zijn zondig, 
vergeef ons onze zonden door Uw genade, Uw gunst en Uw vergiffenis. Gij zijt 
waarlijk onze Steun, de Helper, de Genadige, de Machtige, de Krachtige. De 
heerlijkheid der heerlijkheden ruste op hen die getrouw en standvastig zijn. 
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O volk van Gerechtigheid! Weest zo stralend als het licht en zo schitterend als 
het vuur dat in de Braamstruik brandde. De helderheid van het vuur van uw 
liefde zal zonder twijfel de strijdende volkeren en geslachten op aarde 
samensmeden en verenigen ….. 

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’llah) 

 



 
 
Eer en lof zij de ene ware God - verheven zij Zijn glorie - daar Hij door de Pen van 
de Allerhoogste de deur van 's mensen hart heeft geopend. Ieder vers dat deze 
Pen heeft geopenbaard, is een helder stralende poort die de heerlijkheden 
ontsluit van een heilig en godvruchtig leven, van zuivere en onbevlekte daden. 
De oproep en boodschap die Wij gaven, waren nooit bedoeld om slechts één 
land of één volk te bereiken of te bevoordelen. De mensheid in haar geheel moet 
zich vastberaden houden aan al hetgeen haar werd geopenbaard en 
geschonken. Dan, slechts dan zal zij ware vrijheid erlangen. De gehele aarde is 
verlicht met de stralende heerlijkheid van Gods Openbaring. In het jaar zestig 
stond Hij die het licht van goddelijke Leiding aankondigde - moge de gehele 
schepping Hem ten offer zijn - op om een nieuwe openbaring van de goddelijke 
Geest te verkondigen, en Hij werd, twintig jaar later, opgevolgd door Hem door 
wiens komst de wereld tot ontvanger van deze beloofde heerlijkheid, deze 
wonderbaarlijke gunst werd gemaakt. Ziet hoe het merendeel van de mensheid 
werd begiftigd met het vermogen om te luisteren naar Gods meest verheven 
Woord - het Woord waarvan het verzamelen en de geestelijke opstanding van 
alle mensen moet afhangen… 

(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’llah) 

 
 
 
 
 
 
 
Neigt uw hart, o volk van God, naar de raadgevingen van uw ware, uw 
onvergelijkelijke Vriend. Het Woord Gods kan worden vergeleken met een jong 
boompje, waarvan de wortels in de harten der mensen werden geplant. Het is 
uw plicht de groei ervan te bevorderen met de levende wateren van wijsheid, 
van gewijde en heilige woorden, opdat zijn wortel zich stevig in de aarde moge 
vasthechten en zijn takken zich hemelhoog en nog verder zullen uitstrekken.  
O gij die op aarde woont! Het onderscheidende kenmerk dat het bijzondere 
karakter van deze meest voortreffelijke Openbaring tekent, bestaat hieruit dat 
Wij, enerzijds, al datgene wat de oorzaak is geweest van strijd en onheil onder 
de mensenkinderen, uit de bladzijden van Gods heilig Boek hebben uitgewist, 
en anderzijds de essentiële vereisten voor eendracht, begrip en voor volledige 
en blijvende eenheid hebben neergelegd. Wel gaat het hen die Mijn wetten 
nakomen.  

 
(Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’llah) 

 



O ZOON VAN DE TROON! 
Uw gehoor is Mijn gehoor, hoor daarmee. Uw ogen zijn Mijn ogen, zie daarmee. 
Dan zult gij in het diepst van uw ziel getuigen van Mijn verheven heiligheid en zal 
Ik in Mij getuigen van een verheven staat voor u. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle lof, o mijn God, zij U Die de Bron zijt van alle glorie en majesteit, van 
grootheid en eer, van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid en 
genade, van eerbied en macht. Al wie Gij wilt doet Gij de allergrootste Oceaan 
naderen en aan al wie Gij verkiest verleent Gij de eer Uw Aloude Naam te 
erkennen. Van allen die in de hemel en op aarde zijn kan niemand de werking 
van Uw soevereine Wil weerstaan. In alle eeuwigheid beheerste Gij de gehele 
schepping en Gij zult voor immer voortgaan Uw heerschappij over al het 
geschapene uit te oefenen. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de 
Hoogst Verhevene, de Almogende, de Alwijze. Verlicht, o Heer, het gelaat Uwer 
dienaren, dat zij U mogen aanschouwen, en zuiver hun hart, dat zij zich tot het 
hof van Uw hemelse gunsten mogen wenden en Hem erkennen Die de 
Manifestatie is van U en de Dageraad van Uw Wezen. Waarlijk, Gij zijt de Heer 
aller werelden. Er is geen ander God dan Gij, de Onbeperkte, de Albeheerser. 

Bahá'u'lláh 
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