
Negentiendaagsfeest van Soevereiniteit 

 

 

 

 

1. Muziek  
 

 

2. Gebed 

 

Ere zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam welke niemand naar behoren heeft 

erkend, en welks betekenis geen ziel heeft doorgrond; ik smeek U bij Hem die de Bron is van 

Uw Openbaring en de Dageraad van Uw tekenen, mijn hart tot een bewaarplaats van Uw liefde 

en van het U gedenken te maken. Verbind het dan met Uw grootste Oceaan, dat de levende 

wateren van Uw wijsheid en de kristalheldere stromen van Uw verheerlijking en lof eruit voort 

mogen vloeien. Mijn ledematen getuigen van Uw eenheid, en de haren op mijn hoofd 

bevestigen de kracht van Uw soevereiniteit en macht. Ik sta aan de deur van Uw genade in 

volkomen deemoed en volledige zelfverloochening, klem mij aan de zoom van Uw 

milddadigheid, en richt mijn ogen op de horizon van Uw gaven. Bestemt Gij toch voor mij, o 

mijn God, hetgeen de grootheid van Uw majesteit past, en help mij door Uw sterkende genade 

Uw Zaak zo te onderrichten dat de doden zich uit hun graven spoeden en zich naar U haasten 

in volledig vertrouwen op U, met hun blik gericht op het morgenland van Uw Zaak en 

dageraadsplaats van Uw Openbaring. Gij zijt waarlijk de Krachtigste, de Hoogste, de 

Alwetende, de Alwijze. 

 

Bahá’u’lláh 

 

 

 

3. Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh 

 

XV. 

 

De Pen van Openbaring roept uit: "In deze Dag is het Koninkrijk aan God!" De Tong van Kracht 

maakt bekend: "In deze Dag is alle soevereiniteit geheel en al bij God!" De Feniks van de rijken 

in den hoge roept vanuit de onsterfelijke Tak: "De glorie aller grootheid behoort God, de 

Onvergelijkelijke, de Algebiedende!" De mystieke Duif verkondigt vanuit zijn goddelijke prieel 

in het eeuwige Paradijs: "De bron van alle milddadigheid vindt in deze Dag haar oorsprong in 

God, de Ene, de Vergevende!" De Vogel van de Troon zingt zijn melodie in zijn schuilplaats 

van heiligheid: "Het hoogste gezag kan in deze Dag aan geen ander worden toegeschreven dan 

aan God, aan Hem Die Zijns gelijke of weerga niet heeft, Die de Almachtige is, de 

Albeheerser!" In alles weerklinkt het diepste wezen aller dingen van de getuigenis: "Alle 

vergeving komt in deze Dag van God, van Hem met Wien niemand te vergelijken is en Die 

geen deelgenoten heeft, de soevereine Beschermer aller mensen en de Verheler van hun 

zonden!" De Quintessens van Heerlijkheid heeft zijn stem boven Mijn hoofd verheven en roept 

vanuit zulk een grote hoogte als geen pen of tong ook maar enigszins kan beschrijven: "God is 

mij tot getuige! Hij, de Aloude der onvergankelijke dagen is gekomen, omgord met majesteit 

en macht. Er is geen ander God dan Hij, de Alglorierijke, de Almachtige, de Allerhoogste, de 

Alwijze, de Aldoordringende, de Alziende, de Albezielde, de soevereine Beschermer, de Bron 

van eeuwig Licht!" 



 

 

4. Arabisch / Perzisch gebed 

 

 

 

5. Verborgen Woorden 

 

O ZOON VAN HET BESTAAN!  

Heb Mij lief, dat Ik u kan liefhebben. Indien gij Mij niet liefhebt, kan Mijn liefde u op generlei 

wijze bereiken. Weet dit, o dienaar.  

 

 

 

O ZOON VAN HET BESTAAN! 

Uw paradijs is Mijn liefde, uw hemelse woning uw hereniging met Mij. Treed daar binnen en 

draal niet. Dit is hetgeen voor u is bestemd in Ons koninkrijk in den hoge en Ons verheven 

domein. 

 

 

 

 

6. Gebed 

 

Geloofd zij Uw Naam, o mijn God! Ik smeek U bij de geuren van het gewaad van Uw genade, 

die op Uw bevel en in overeenstemming met Uw wens over de gehele schepping werden 

verspreid, en bij de Dagster van Uw wil die door de kracht van Uw macht en Uw soevereiniteit 

helder aan de horizon van Uw genade schijnt, om elke ijdele waan en nutteloze verbeelding uit 

mijn hart te wissen, opdat ik mij met al mijn genegenheid tot U mag keren, o Gij Heer van de 

gehele mensheid! Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar, o mijn God! Ik heb de 

handgreep van Uw genade gevat en mij vastgeklemd aan het koord van Uw tedere 

barmhartigheid. Beschik voor mij het goede dat bij U is en voed mij van de Tafel die Gij hebt 

neergezonden uit de wolken van Uw milddadigheid en de hemel van Uw gunst. Gij zijt, in 

waarheid, de Heer der werelden, en de God van allen die in de hemel en allen die op aarde zijn.  

  

 Bahá’u’lláh  

 

 

 

 


