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1. Muziek  
 
 
 
2. Gebed  
 
O Gij, Wiens gelaat het voorwerp van aanbidding is van allen die naar U 
smachten, Wiens  
tegenwoordigheid de hoop is van hen die Uw wil geheel zijn toegewijd, Wiens 
nabijheid het verlangen is van allen die Uw hof zijn genaderd, Wiens 
aangezicht de metgezel is van hen die Uw waarheid hebben erkend, Wiens 
Naam de drijfveer is van de zielen die ernaar hunkeren Uw gelaat te 
aanschouwen, Wiens stem het ware leven is van Uw minnaars, de woorden 
uit Wiens mond als levend water zijn voor allen in de hemel en op aarde!  
Ik smeek U, bij het onrecht dat Gij hebt geleden en het kwaad dat U is 
aangedaan door scharen onrechtplegers, om uit de wolken van Uw 
mededogen tot mij neer te zenden hetgeen mij zal zuiveren van al wat niet 
van U is, dat ik waardig mag zijn U te prijzen en U lief te hebben.  
O mijn Heer, onthoud mij de dingen niet die Gij beschikt hebt voor diegenen 
onder Uw dienaressen die rond U cirkelen en die voortdurend worden 
overgoten met de pracht van de zon van Uw schoonheid en de stralen van de 
glans van Uw gelaat. Gij zijt Degeen die sedert het begin der tijden al wie U 
zoekt bijstaat, en hem die daarom vraagt overvloedig begunstigt.  
Geen God is er buiten U, de Machtige, de Immerblijvende, de Almilddadige, 
de Edelmoedigste. 
 

Bahá’u’lláh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Bloemlezing uit de Geschriften van Baha’u’llah 
 
Dit is de Dag waarin de Oceaan van Gods genade aan de mensen is 
geopenbaard, de Dag waarin de Dagster van Zijn goedertierenheid haar glans 
over hen uitspreidt, de Dag waarin de wolken van Zijn overvloedige genade 
de gehele mensheid overschaduwen. Het is nu de tijd om de 
terneergeslagenen te verblijden en te verkwikken met de bezielende bries 
van liefde en kameraadschap en met de levende wateren van vriendschap en 
menslievendheid. 
Zij die de geliefden Gods zijn, moeten in welke plaats zij ook samenkomen en 
wie zij ook ontmoeten, in hun houding jegens God en in de wijze waarop zij 
Zijn lof en heerlijkheid verkondigen, zulk een nederigheid en onderwerping 
aan de dag leggen dat ieder stofdeeltje onder hun voeten getuigt van de ernst 
van hun toewijding. De door deze heilige zielen gehouden gesprekken 
moeten met zulk een kracht zijn geladen, dat die stofdeeltjes door de invloed 
ervan worden aangegrepen. Zij moeten zich op zulk een wijze gedragen dat 
de grond waarop zij lopen, nooit woorden tot hen zal kunnen richten als 
deze: "Ik ben boven u te verkiezen, want ziet hoe geduldig ik de last draag die 
de landman mij oplegt. Ik ben het werktuig dat voortdurend aan alle wezens 
de zegeningen doorgeeft, welke Hij die de Bron van alle genade is, mij heeft 
toevertrouwd. Ziet hoe nederig ik ben ondanks de mij verleende eer en de 
ontelbare bewijzen van mijn rijkdom - een rijkdom die in de behoeften van 
de gehele schepping voorziet - en aanschouwt met welk een volkomen 
onderwerping ik mij door de voeten van de mensen laat vertreden...." 
Betoont elkander verdraagzaamheid, welwillendheid en liefde. Mocht 
iemand onder u niet bij machte zijn een bepaalde waarheid te vatten en zich 
inspannen om deze te begrijpen, legt dan in uw gesprek met hem een geest 
van uiterste vriendelijkheid en welwillendheid aan de dag. Helpt hem de 
waarheid te zien en te erkennen zonder uzelf in het minst superieur of in het 
bezit van grotere gaven te achten. 
Het is de hoogste plicht van de mens in deze Dag dat deel van de stroom van 
genade te verwerven, dat God voor hem uitstort. Laat daarom niemand acht 
slaan op de grootte van zijn ontvankelijkheid. Het deel van sommigen kan in 
de palm van een hand gaan, het deel van anderen een beker vullen en dat van 
weer anderen zelfs een litermaat. 
In deze Dag moet ieder oog zoeken naar hetgeen de Zaak Gods het beste zal 
bevorderen. Hij, Die de Eeuwige Waarheid is, zij Mij tot getuige! In deze Dag 
kan niets groter schade aan deze Zaak toebrengen dan tweedracht en strijd, 
twist, vervreemding en traagheid onder de geliefden van God. Ontvliedt deze 
dingen door de kracht van God en Zijn soevereine hulp en streeft er naar het 
hart der mensen te verenigen in Zijn naam, de Eenmaker, de Alwetende, de 
Alwijze. 



Smeekt de ene ware God te geven, dat gij het aroma moogt smaken van de 
daden op Zijn pad verricht, en deel moogt hebben aan de zoetheid van die 
deemoed en onderwerping om Zijnentwille betoond. Vergeet uzelve en richt 
uw blik op uw naaste. Richt uw krachten op al hetgeen de opvoeding der 
mensen zal bevorderen. Niets is of kan ooit verborgen blijven voor God. Als 
gij Zijn pad volgt, zullen Zijn ontelbare en onvergankelijke zegeningen over u 
worden uitgestort. Dit is de lichtende Tafel, waarvan de verzen vloeiden uit 
de bewegende Pen van Hem Die de Heer aller werelden is. Overweegt het in 
uw hart en behoort tot hen die zich houden aan de voorschriften ervan. 
 
 
 
 
4. Gebed (perzisch/arabisch) 
 
 
 
 
 
5. Toespraken van Abdu’l-Baha in Parijs 
 
DE PLICHT TOT VRIENDELIJKHEID EN SYMPATHIE VOOR ONBEKENDEN 
EN VREEMDELINGEN 
 
16 en 17 oktober 1911 
 
Wanneer een mens zijn gelaat tot God keert, vindt hij overal zonneschijn. Alle 
mensen zijn zijn broeders. Laat geen vormelijkheid er de oorzaak van zijn dat 
u koel en onhartelijk lijkt, wanneer u vreemden ontmoet. Kijk niet naar hen 
alsof u hen ervan verdenkt boosdoeners, dieven of boerenkinkels te zijn. U 
denkt dat het noodzakelijk is zeer voorzichtig te zijn en uzelf niet bloot te 
stellen aan het gevaar met dergelijke, mogelijk ongewenste mensen kennis 
te maken. 
Ik vraag u om niet alleen aan uzelf te denken. Weest vriendelijk tegen 
vreemdelingen, of zij nu uit Turkije, Japan, Perzië, Rusland, China of enig 
ander land ter wereld komen. 
Helpt hen zich thuis te voelen; gaat na waar zij verblijf houden, vraagt of u 
hen van dienst kunt zijn en tracht hun leven wat gelukkiger te maken. 
Zelfs wanneer uw oorspronkelijke verdenking soms waar zou zijn, blijft dan 
toch zo vriendelijk mogelijk voor hen - deze vriendelijkheid zal hen helpen 
zich te verbeteren. 



Waarom moeten buitenlanders per slot van rekening als vreemden 
behandeld worden? 
Toont degenen die u ontmoet, ook zonder dat u het zegt, dat u met recht 
Bahá'í bent. 
Brengt de lering van Bahá'u'lláh, en wel die van vriendelijkheid voor alle 
volkeren, in praktijk. Weest niet tevreden met het tonen van vriendschap in 
woorden alléén, maar laat uw hart branden van liefdevolle toegenegenheid 
jegens allen die uw weg mogen kruisen. 
O gij uit het westen, weest vriendelijk voor allen die uit het oosten komen om 
tijdelijk onder u te verblijven. Vergeet uw vormelijkheden als u met hen 
spreekt; zij zijn dit niet gewoon. Dit gedrag komt de oosterse volken koel en 
onvriendelijk voor. Weest liever medelevend. Laat zien dat u van 
alomvattende liefde vervuld bent. Als u een Pers of een andere vreemdeling 
ontmoet, spreekt met hem als met een vriend; indien hij eenzaam schijnt, 
tracht hem te helpen en weest bereid hem van dienst te zijn; indien hij treurig 
is, troost hem; indien arm, helpt hem; indien onderdrukt, redt hem; indien 
rampzalig, beurt hem op. Door zó te handelen bewijst u dat u niet alleen met 
woorden, maar ook werkelijk door daden alle mensen als uw broeders 
beschouwt. 
Wat voor zin heeft het ermee in te stemmen, dat wereldomvattende 
vriendschap goed is en te praten over de saamhorigheid van het mensenras 
als over een hoog ideaal? Tenzij deze gedachten worden omgezet in de 
wereld van de daad zijn zij waardeloos. 
Het onrecht in de wereld blijft bestaan, juist omdat de mensen slechts over 
hun idealen praten en niet trachten deze in praktijk te brengen. Zouden 
daden in de plaats treden van woorden, dan zou de ellende van deze wereld 
zeer spoedig worden veranderd in behaaglijkheid. 
Een mens die veel goed doet en daar niet over spreekt, is op weg naar 
volmaaktheid. 
De mens die weinig goed doet en hierover ophef maakt, is zeer weinig waard. 
Indien ik u liefheb is het niet nodig om voortdurend van mijn liefde te 
spreken - u zult dit ook zonder woorden weten. Aan de andere kant, als ik u 
niet liefheb, zult u dat ook weten en u zou mij niet geloven, ook al zou ik u 
met duizend woorden zeggen dat ik van u hield. 
De mensen maken veel ophef van hun goedheid in veelvuldige, fraaie 
bewoordingen, omdat zij zich beter en voornamer willen voordoen dan hun 
medemensen en in de ogen van de buitenwereld naar roem zoeken. Degenen 
die het meest goed doen gebruiken weinig woorden, waar het hun daden 
betreft. 
De kinderen van God doen hun werken zonder er zich op vóór te laten staan, 
in gehoorzaamheid aan Zijn wetten. 



Ik hoop voor u dat u immer tirannie en onderdrukking zult vermijden, dat u 
onafgebroken zult werken totdat gerechtigheid in ieder land heerst en dat u 
uw hart zuiver houdt en u zich zult onthouden van onrechtvaardigheid. 
Dit is wat het nader komen tot God van u vereist en dit is wat ik van u 
verwacht. 
 
 
 
 
6. Gebed  
 
O mijn God! O mijn God! Waarlijk, ik roep U aan en smeek aan Uw drempel, 
en vraag U  
om al Uw barmhartigheid tot deze zielen te laten neerdalen. Maak hen 
geschikt voor Uw gunst en Uw waarheid. 
O Heer! Verenig en verbind de harten, breng alle zielen in harmonie, en 
verblijd aller geest door de tekenen van Uw heiligheid en één-zijn. O Heer! 
Laat deze gezichten stralen met het licht van Uw één-zijn. Sterk de lendenen 
van Uw dienaren in dienstbaarheid aan Uw koninkrijk.  
O Heer, Gij bezitter van oneindige barmhartigheid! O Heer van vergeving en 
gratie! Vergeef onze zonden, verontschuldig onze tekortkomingen en maak 
dat wij ons tot het koninkrijk van Uw genade wenden, en nederig voor Uw 
heiligdom en ootmoedig voor de glorie van Uw bewijzen het koninkrijk van 
kracht en macht aanroepen.  
O God! Maak ons als golven van de zee, als bloemen in de tuin, verenigd, 
eensgezind door de weldaad van Uw liefde. O Heer! Laat de tekenen van Uw 
één-zijn onze borst doen zwellen en maak de gehele mensheid tot sterren 
die stralen vanaf dezelfde glorieuze hoogten, tot volmaakte vruchten die 
aan Uw levensboom groeien.  
Waarlijk, Gij zijt de Almachtige, de Bij-zich-bestaande, de Gever, de 
Vergevende, de Verontschuldiger, de Alwetende, de enige Schepper. 
 

‘Abdu’l-Bahá  
 
 
 
7. Muziek 
 


