
Negentiendaagsfeest van Grootheid 

 

 

1. Muziek  
 

 

2. Gebed 

 
Alle lof, o mijn God, zij U die de bron zijt van alle glorie en majesteit, van grootheid en eer, 
van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid en genade, van ontzag en macht. Al 
wie Gij wilt doet Gij de Allergrootste Oceaan naderen, en al wie Gij verkiest verleent Gij de 
eer Uw Aloude Naam te erkennen. Van allen die in de hemel en op aarde zijn kan niemand 
de werking van Uw soevereine wil weerstaan. In alle eeuwigheid heerste Gij over de 
gehele schepping en Gij zult voor immer voortgaan Uw heerschappij over al het 
geschapene uit te oefenen. Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, 
de Almogende, de Alwijze. Verlicht, o Heer, het gelaat van Uw dienaren, opdat zij U kunnen 
aanschouwen, zuiver hun hart, opdat zij zich tot het hof van Uw hemelse gunsten kunnen 
wenden en Hem erkennen die de manifestatie is van Uzelf en de dageraad van Uw 
Essentie. Waarlijk, Gij zijt de Heer aller werelden. Er is geen God dan Gij, de Onbeperkte, 
de Albeheerser. 
 
Bahá’u’lláh 
 

 

 

 

3. Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh 

 
VII. Waarlijk Ik zeg u, dit is de Dag waarin de mensheid het Aangezicht kan aanschouwen 
en de stem kan horen van de Beloofde. De roep van God is aangeheven en het licht van 
Zijn aanschijn verlicht de mensen. Het betaamt ieder mens om elk spoor van ijdele 
woorden van de tafel van zijn hart uit te wissen en, open en onbevooroordeeld, de blik te 
richten op de tekenen van Zijn Openbaring, de bewijzen van Zijn Zending en de 
zinnebeelden van Zijn heerlijkheid. Groots is waarlijk deze Dag! De zinspelingen die in alle 
heilige Geschriften hierop zijn gemaakt als de Dag van God, getuigen van de grootheid 
ervan. De ziel van iedere Profeet Gods, van iedere goddelijke Boodschapper, heeft naar 
deze wonderbare Dag gesmacht. De verscheidene volkeren op aarde hebben allen 
eveneens vurig verlangd deze te beleven. Nauwelijks was echter de Dagster van Zijn 
Openbaring aan de hemel van Gods Wil zichtbaar, of allen, behalve zij die het de 
Almachtige behaagde te leiden, bevonden Wij met stomheid geslagen en sloegen er verder 
geen acht op. O gij die Mij indachtig zijt! De dichtste sluier heeft de volkeren der aarde van 
Zijn heerlijkheid afgesloten en hen belet Zijn roep te horen. God geve dat het licht van 
eenheid de gehele aarde moge omgeven en dat het zegel "Het Koninkrijk is Gods" 
gestempeld moge worden op het voorhoofd van alle volkeren. 

 

 



4. Verborgen Woorden 

 

 
O MENSENZOON! 
Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u 
met het licht van eeuwigheid kan verlichten. 
 

 
O MENSENZOON! 
Mijn majesteit is Mijn gave aan u en Mijn grootheid het teken van Mijn genade. Wat Mij 
betaamt, kan niemand begrijpen noch iemand onder woorden brengen. Waarlijk, Ik heb 
dit bewaard in Mijn geheime bergplaatsen en in de schatkamers van Mijn gebod, als een 
teken van Mijn goedertierenheid jegens Mijn dienaren en van Mijn genade jegens Mijn 
volk. 
 

 

 

5. Gebed 
 
O Gij vriendelijk Heer! Deze liefelijke kinderen zijn het werk van de vingers van Uw macht 
en de wondere tekenen van Uw grootheid. O God! Bescherm deze kinderen, help hen door 
Uw genade om opgeleid te worden en stel hen in staat dienstbaar te zijn aan de mensheid. 
O God! Deze kinderen zijn parelen, laat hen gekoesterd worden in de schelp van Uw 
goedertierenheid. Gij zijt de Genadige, de Liefderijke.  
 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 

6. Gebed 

 
Maak onze schreden op Uw weg krachtig, o Heer, en sterk ons hart in gehoorzaamheid 
aan U. Keer ons gelaat naar de schoonheid van Uw één-zijn en verblijd ons gemoed met 
de tekenen van Uw goddelijke eenheid. Tooi ons lichaam met de mantel van Uw 
milddadigheid, neem de sluier van zonde weg van onze ogen en geef ons de kelk van Uw 
genade, opdat alle schepselen bij het aanschouwen van Uw grootheid uit het diepst van 
hun wezen Uw lof zingen. Openbaar dan Uzelf, o Heer, door Uw barmhartig woord en door 
het mysterie van Uw goddelijk wezen, zodat de heilige bezieling van gebed onze ziel 
vervult –een G H M Bahá’í-gebeden Standvastigheid in het Verbond gebed dat boven 
woorden en letters zal uitstijgen en het geprevel van lettergrepen en klanken te boven zal 
gaan– en alle dingen in het niet verzinken voor de openbaring van Uw pracht. Heer! Dit 
zijn dienaren die krachtig en sterk in Uw Verbond en Uw Testament staan, die vasthouden 
aan het koord van trouw in Uw Zaak en zich aan de zoom van de mantel van Uw grootheid 
klemmen. Help hen, o Heer, met Uw genade, bekrachtig hen met Uw macht en sterk hun 
lendenen in gehoorzaamheid aan U. Gij zijt de Verontschuldiger, de Genadige. 
 

‘Abdu’l-Bahá 
7. Muziek 


