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1. Gebed 

 

Alle majesteit en heerlijkheid, o mijn God, en alle heerschappij en licht en grootsheid en 

pracht zij U. Gij verleent soevereiniteit aan wie Gij wilt en onthoudt haar aan wie Gij wenst. 

Geen God is er dan Gij, de Albezitter, de Verhevenste. Gij zijt Degeen die uit het niets het 

universum en allen die er in verkeren hebt geschapen. Niets buiten Uzelf is U waardig en 

allen buiten U zijn als verworpenen in Uw heilige tegenwoordigheid en als niets naast de 

heerlijkheid van Uw eigen Wezen. Verre zij het van mij Uw deugden te prijzen met iets 

anders dan dat waarmee Gij Uzelf hebt geprezen in Uw gezaghebbend Boek, waarin Gij 

zegt: “Ogen kunnen Hem niet bereiken, doch Hij bereikt alle ogen. Want Hij is de 

Scherpzinnige, de Alziende.”* Ere zij U, o mijn God, want geen enkel verstand of inzicht, 

hoe scherp of oordeelkundig ook, kan ooit de aard van het onbeduidendste Uwer tekenen 

bevatten. Waarlijk, Gij zijt God, geen God is er buiten U. Ik getuig dat alleen Gijzelf de enige 

uitdrukking zijt van Uw eigenschappen, dat de lof van niemand buiten U ooit Uw heilige 

hof kan bereiken noch Uw eigenschappen ooit door iemand buiten Uzelf kunnen worden 

doorgrond. Ere zij U, Gij zijt verheven boven de beschrijving van eenieder buiten Uzelf, 

daar het buiten het menselijk bevattingsvermogen ligt Uw eigenschappen passend te 

verheerlijken of de innerlijke werkelijkheid van Uw Essentie te begrijpen. Verre zij het 

van Uw heerlijkheid dat Uw schepselen U zouden beschrijven of dat iemand buiten Uzelf 

U ooit zou kennen. Ik ken U, o mijn God, omdat Gij Uzelf aan mij kenbaar hebt gemaakt, 

want als Gij U niet aan mij had geopenbaard dan zou ik U niet gekend hebben. Ik aanbid 

U, omdat Gij mij tot U geroepen hebt, want ware het niet vanwege Uw oproep dan zou ik 

U niet aanbeden hebben. 

De Báb 

 

 

 

 

 



2. Bloemlezing uit de geschriften van Bahá’u’lláh 

 

III.  De Openbaring die, sedert onheuglijke tijden, werd toegejuicht als het Doel en de 

Belofte van alle Profeten van God, en de dierbaarste wens van Zijn Boodschappers, is nu, 

krachtens de doordringende Wil van de Almachtige en op Zijn onweerstaanbaar bevel, 

aan de mensen geopenbaard. De komst van zulk een Openbaring werd in alle heilige 

Geschriften aangekondigd. Ziet hoe, ondanks zulk een aankondiging, de mensheid van 

haar pad is afgedwaald en zich van haar heerlijkheid heeft afgesloten. Zeg: O gij geliefden 

van de Ene ware God! Streeft er naar, dat gij Hem waarlijk moogt erkennen en verstaan, 

en Zijn voorschriften moogt naleven, zoals het betaamt. Dit is een Openbaring, waarin, zo 

een mens om der wille hiervan één druppel bloed zou vergieten, zijn beloning myriaden 

oceanen zal zijn. Hoedt u, o vrienden, dat gij zulk een onschatbaar voorrecht niet verbeurt 

of de alles te boven gaande rang ervan veronachtzaamt. Overdenkt het grote aantal levens 

die werden, en nog steeds worden opgeofferd in een wereld, die misleid wordt door louter 

schijn, ingegeven door de ijdele inbeeldingen van haar volkeren. Betuigt uw dank aan God, 

aangezien gij het Verlangen van uw hart hebt verkregen en verenigd werd met Hem, die 

de Beloofde aller volkeren is. Waakt met de hulp van de ene ware God - verheven zij Zijn 

heerlijkheid - over de zuiverheid van de staat die gij hebt bereikt en blijft trouw aan 

hetgeen Zijn Zaak zal bevorderen. Hij waarlijk, legt u op wat juist is en bevorderlijk voor 

's mensen staat. Verheerlijkt zij de Albarmhartige, de Openbaarder van deze wondere 

Tafel. 

 

 

 

3. Bloemlezing uit de geschriften van Bahá’u’lláh 

 

XIV. De goddelijke Lentetijd is gekomen, O Verhevenste Pen, want het Hoogtij van de 

Albarmhartige komt snel naderbij. Maakt u op en verheerlijkt de naam van God voor de 

gehele schepping en verkondigt Zijn lof op zulk een wijze dat al het geschapene zal 

worden herboren en vernieuwd. Spreekt en houdt U niet stil. De dagster van 

gelukzaligheid schijnt boven de horizont van Onze naam, de Gelukzalige, aangezien het 

koninkrijk van de naam van God is getooid met het versiersel van de naam van uw Heer, 

de Schepper der hemelen. Staat op voor de volkeren der aarde en wapent u met de kracht 

van deze Grootste Naam, en behoort niet tot hen die dralen. 

 



 

 

4. Perzisch / Arabisch gebed 

 

 

 

5. Bloemlezing uit de geschriften van Bahá’u’lláh 

 

CLVI.   Hij Die de Eeuwige Waarheid is, heeft vanuit de Dageraad van Glorie Zijn 

ogen gericht op het volk van Bahá en spreekt de volgende woorden tot hen: "Legt u toe op 

de bevordering van het welzijn en de rust der mensenkinderen. Richt uw gedachten en 

uw wil op de opvoeding van de volkeren en geslachten der aarde, zodat door de macht 

van de Grootste Naam de tweedracht die hen verdeelt uit hun midden moge verdwijnen, 

en de gehele mensheid de handhavers van één Orde en de bewoners van één Stad zullen 

worden. Verlicht en heiligt uw hart; laat het niet worden ontwijd door de doornen van 

haat of de distels van kwaadwilligheid. Gij woont in één wereld en zijt geschapen door de 

werking van één Wil. Gezegend is hij die met alle mensen omgaat in een geest van uiterste 

welwillendheid en liefde." 

 

 

 

6. Gebed 

 

O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is, en bereid voor ons al wat eenheid 

en overeenstemming brengt! O God! Laat hemelse geuren op ons neerdalen en maak van 

deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle voedsel en al het goede. Bereid 

ons het voedsel der liefde! Geef ons het voedsel der kennis! Schenk ons het voedsel van 

hemelse verlichting! 

‘Abdu’l-Bahá 

 

 

 

Muziek 


